Orde van dienst zondag 03 mei 2026
om 9:30 uur in de St. Joriskerk te Bredevoort

Voorganger: ds. Leo Donkersloot
Organist: Jan Stronks
Lector: Joke Bremmer
Welkom en mededelingen

Psalm van intocht: 72: 6

Stilte
Votum en Groet.

Inleiding op de dienst

Zingen wij Psalm 72: 7

Gebed van verootmoediging met aansluitend een Woord van bemoediging.
Gebed van verootmoediging.

Een Woord van genade Filipenzen 3

Geliefden, u die met God leeft, ervaar de vrede die uw verstand te boven gaat. Zo
kunt u een zegen zijn voor anderen. Zo leeft u vriendelijk, vaak vrolijk maar altijd
weer met goede moed, door Christus uw Heer. Amen

Zingen wij Lied 655: 2 en 3

Gebed om de Geest van God

Zingen wij Lied 655: 4

Lezing Oude Testament

Jesaja 45 enkele slotverzen (lektor)

Wie een houten afgodsbeeld ronddraagt heeft geen verstand. Wie bidt er nu tot een
god die niet redt? Kom hier, overleg met elkaar en vertel: wie heeft dit van meet af
aan laten horen, wie heeft het lang van tevoren aangekondigd? Was ik dat niet, de
Heer? Buiten Mij is er geen god. Alleen |k ben een rechtvaardig God, alleen Ik breng
redding.

Sefanja 3: 17 (lektor)

De Heer je God zal in je midden zijn, Hij is de held die je bevrijdt. Hij zal vol
blijdschap zijn, verheugd over jou, in zijn liefde zal Hij zwijgen, in zijn vreugde zal Hij
over je jubelen. Alle treurenden zal Hij bijeenbrengen, verzamelen wie op je feesten

moesten ontbreken.

Zingen 653:4



Lezing Nieuwe Testament

Marcus 1: 32-34

's Avonds laat, toen de zon al was ondergegaan, brachten de mensen alle zieken en
bezetenen naar Jezus toe; alle inwoners van de stad hadden zich bij de deur van het
huis verzameld. Hij genas veel zieken van allerlei kwalen. Ook dreef Hij veel
demonen uit, maar Hij stond ze niet toe om iets te zeggen, want ze wisten wie Hij
was.

Zingen 653: 1

Galaten 5: 1

Genade zij u en vrede van God onze Vader, en van de Here Jezus Christus, Die
zichzelf gegeven heeft voor onze zonden om ons te bevrijden uit deze door het
kwaad beheerste wereld, naar de wil van God onze Vader.

Efeze 6: 10

Tenslotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. Trek de
wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de
duivel. Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de
heersers en machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de
hemelsferen.

Zingen 653: 6 en 7

Prediking

Als antwoord organist uit de Messiah van Handel het koorstuk Halleluja
Aansluitend zingen wij: 657 :1, 3 en 4

Dienst van de gebeden.

Aandacht voor de collecte bij de uitgang

Slotzang 704: 2

Wegzending en zegen.
Gemeente zingt ‘amen’.



