Startzondag 11 september 2022
Oecumenische Viering
met ommetje door het Vestingpark

Organist: Joop Ormel
Voorgangers: José Visser, Ada Endeveld

Aanvang
Lied van welkom: 401: 1, 2, 3 (randstadbundel mel. psalm 140)

1. Zolang er mensen zijn op aarde, zolang de aarde vruchten geeft,
zolang zijt Gij ons aller Vader, wij danken U voor al wat leeft.

2.Zolang de mensen woorden spreken, zolang wij voor elkaar bestaan,
zolang zult gij ons niet ontbreken, wij danken U in Jezus’ naam.

3.Gij voedt de vogels in de bomen, Gij kleedt de bloemen op het veld,
o Heer, Gij zijt mijn onderkomen en al mijn dagen zijn geteld.

Woord van welkom (José)

Toelichting Thema: Gevonden worden (José)
Als afsluiting van de toelichting, luisteren we naar een Spaans lied uit Taizé.
De woorden betekenen:

“In de nacht gaan we op weg
Om de Bron te vinden
Alleen dorst geeft ons richting”

Begroeting

Onze hulp is in de naam van de Heer,

die hemel en aarde gemaakt heeft

die trouw blijft toe in eeuwigheid

en niet loslaat waarmee hij begonnen is.

genade zij u en vrede van God onze vader, van onze Heer Jezus Christus en
van de Heilige Geest.

A. Amen

<Pp<p<

Drempelgebed

God, bron van het bestaan Wij zoeken uw licht
Wij zoeken uw vrede, wij zoeken uw liefde

Zoek dan ook ons en laat ons niet verloren lopen
Geef ons licht in het donker

Wees ons licht opdat we u vinden. Amen

Vervolg lied van welkom 401: 4, 5 (randstadbundel)
4. Gijj zijt ons licht en eeuwig leven, gij redt de wereld van de dood.
Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven Zijn lichaam is het levend brood.



5. Daarom moet alles U aanbidden, uw liefde heeft het voortgebracht,
Vader ,Gij zelf zijt in ons midden, o Heer, wij zijn van uw geslacht.

Dienst rondom het Woord
Eerste lezing Psalm 23 (Willebrordusvertaling 1981)

De heer is mijn herder

Mij zal niets ontbreken

Hij wijst mij te liggen in grazige weiden

Hij voert mij naar wateren der rust

Hij behoedt mijn ziel voor verdwalen

Hij leidt mij in de sporen van waarheid
Getrouw aan zijn naam.

Moest ik gaan door het dal van de schaduw des doods,
Kwaad zou ik niet vrezen.

Want naast mij gaat Gij,

Uw stok en uw staf

Zij doen mij getroost zijn.

Een tafel richt Gij mij aan

In het aangezicht van mijn belagers

En zalft met olie mijn hoofd.

Mijn beker vloeit over.

Zo zijn dan geluk en genade om mijn schreden
Al de dagen van mijns levens

Verblijven mag ik in het huis van de Heer

Tot in lengte van dagen.

Lied 417: 1, 2, 3 (randstadbundel/ lied 91a melodie ps 118)

1. Wie in de schaduw Gods mag wonen
Hij zal niet sterven in de dood.

Wie bij hem zoekt naar onderkomen
Vindt eenmaal vrede als zijn brood.
God legt zijn vleugels van genade
Beschermend om hem heen als vriend
En Hij verlost hem van het kwade
Opdat hij eens geluk zal zien

2. Engelen zendt hij alle dagen

Om hem tot vaste gids te zijn.

Zij zullen hem op handen dragen

Door een woestijn van hoop en pijn.
Geen vrees of onheil doet hem beven,
Geen ziekte waar de mens van breekt.
Lengte van degen zal hij geven

Rust aan de koele waterbeek.



3. Hem zal de nacht niet overvallen
Zijn dagen houden eeuwig stand.
Duizenden doden kunnen vallen

Hij blijft geschreven in Gods hand
God legt zijn schild op zijn getrouwen
Die leven van geloof alleen.

Hij zal een nieuwe hemel bouwen
Van liefde om hun tranen heen.

Tweede lezing Lucas 15: 1-10 Nieuwe Bijbelvertaling 2021

15%Alle tollenaars en zondaars kwamen Hem opzoeken om naar Hem te

luisteren. ?Maar zowel de farizeeén als de schriftgeleerden zeiden morrend tegen
elkaar: ‘Die man ontvangt zondaars en eet met hen.’ 3Jezus vertelde hun toen deze
gelijkenis: #Als iemand van u honderd schapen heeft waarvan er één verloren is
geraakt, laat hij dan niet de negenennegentig andere in de woestijn achter om naar
het verdwaalde dier op zoek te gaan tot hij het gevonden heeft? °En als hij het
gevonden heeft, legt hij het vol vreugde op zijn schouders %en gaat hij naar huis.
Daar roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: “Deel in mijn vreugde,
want ik heb het schaap gevonden dat verdwaald was.” Ik zeg u: zo zal er in de
hemel meer vreugde zijn over één zondaar die tot inkeer komt dan over
negenennegentig rechtvaardigen die geen inkeer nodig hebben. 8En als een vrouw
tien drachmen heeft en er één verliest, steekt ze toch de lamp aan, veegt het hele
huis schoon en zoekt ze alles af tot ze het muntstuk gevonden heeft? °En als ze het
gevonden heeft, roept ze haar vriendinnen en buren bijeen en zegt: “Deel in mijn
vreugde, want ik heb de drachme gevonden die ik kwijt was.” 1°Zo, zeg Ik u, heerst er
ook vreugde onder de engelen van God over één zondaar die tot inkeer komt.’

Lied 23c: 1, 2,5

1. Mijn God, mijn herder zorgt voor mij
wijst mij een groene streek;

daar rust ik aan een stille stroom

en niets dat mij ontbreekt.

2. Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht
doet mij zijn wegen gaan,

de paden van gerechtigheid,

ter ere van zijn naam.

5.Uw trouw en goedheid volgen mij
uw liefde dag aan dag;

en wonen zal ik in Gods huis

zo lang ik leven mag.

Overweging



Muziek

Gebeden met acclamatie: lied 367e
Heer onze God, wij bidden u verhoor ons.

Lied 650: 1, 2, 3, 4

1. De aarde is vervuld van goedertierenheid,
van goddelijk geduld en goddelijk beleid.

2. Gods goedheid is te groot voor het geluk alleen
zij gaat in alle nood door heel het leven heen.

3. Zij daalt als vruchtbaar zaad tot in de groeve af
omdat zij niet verlaat wie toeven in het graf.

4. Omdat zij niet vergeet wie godverlaten zijn:
de wereld hemelsbreed zal goede aarde zijn.

Zegen voor onderweg
Antwoord zegen Lied 418: 1

1. God schenk ons de kracht, dicht bij u te blijven,
dan zal ons geen macht uit elkander drijven,

zijn wij in u één, samen op uw wegen

dan wordt ons tot zegen lachen en geween.

Wandeling door het vestingpark
Koffiedrinken ‘t Koppelhuis



