
Liturgie 10 juli 2022 Zangdienst  

 

Commissie Eredienst 

Lectoren: Hennie van Eerden, Sietske Stronks,  

Ada Endeveld  

Organist: Hans te Winkel 

 

Thema: Blijven dansen 
 

Intochtslied: 98: 1, 4 

Bemoediging en Groet 

Drempelgebed 

 

Thema: Blijven dansen.  

 

Filmpje Herman en Paula te Paske 

 

UIT DE BIJBEL 

Muziek: Lied 706 

 

2 Samuël 2: 11 - 19 

 

Lied 305 

 

Prediker 3: 1 - 4  

 

Muziek: Prediker 3 

 

Lucas 9: 34 - 40 

 

Lied 550: 1, 3 

 

Gedicht 

U leert mij dansen op het leven 

Dat allang en net begonnen is. 

Waarvan u de tonen heeft geschreven 

In het lied van het geheimenis. 

 

Maar ik durf mij niet te geven 

‘k versta de passen niet zo goed. 

‘k kijk nog teveel naar mijn leven 

en weet niet hoe ik dansen moet. 

 

 



Toch leert u mij dansen op het leven. 

U leidt mij met uw zachte hand. 

De tonen die al eeuwen zijn geschreven 

Komen uit een hemels land.  

 

Maar ik wil het ritme niet verstoren, 

doordat ik uw lied niet goed versta. 

Maar Uw woord klinkt zachtjes in mijn oren: 

“Dat je mag dansen, is gena” 

 

Muziek: “Heer van de dans” 

 

 

Gedicht (laatste strofe) 

Maar ik wil het ritme niet verstoren, 

Doordat ik uw lied niet goed versta 

Maar Uw woord klinkt zachtjes in mijn oren: 

“Dat je mag dansen, is gena” 

 

Lied 146c: 1, 4, 7 

 

Dank- en Voorbeden  

Stil gebed en Onze Vader 

 

Tekst om mee naar huis te nemen: 

 

“Soms is er op de wereld iets van God 

Soms komt een mens tot onverwachte dingen 

Soms loopt een kleuter zomaar wat te zingen 

Soms is er op de wereld iets van God.” 

 

Slotlied 726: 1, 5 

 

Zegen 

 

Lied 418: 1, 3, 4 


